
Inhoud
Inuït, de oorspronkelijke bewoners van de Noordpool, leven door het opwarmen 
van de aarde tussen hoop en vrees. Door het smelten van het ijs worden de 
wegen onbegaanbaar en het jachtgebied wordt kleiner. Het is niet alleen een 
milieukwestie, maar ook een culturele. Opwarming van de aarde is een 
bedreiging voor de overleving van dit inheemse volk.

Materiaal:
Kunstbont, piepschuim, vilt, gewaxt papier

Ontwerper:
Liesbeth van Well
Burgemeester Passtoorsstraat 30
4835 KG Breda

T  :  06-14693535
E  :  l@vanwell.nl
W:  www.vanwell.nl

MET DE HOED DE WERELD ROND

Thema  ARCTIC

Titel  TUSSEN HOOP EN VREES 

Vorm
De afbeeldingen op de bol zijn Inuït, bij 
ons beter bekend als Eskimo’s. De vorm 
van de hoed is afgeleid van de Iglo, die 
ze vroeger bouwden van sneeuw als 
tijdelijke verblijfplaats. 
Je ziet op hun gezichten verschillende 
emoties, vrolijkheid en angst. Hoop en 
vrees over wat de toekomst gaat 
brengen.


